
EXCURSIE 2 juni jl 

naar Joods Amsterdam

We trekken deze morgen met een kleine groep onder leiding van Bart 
Wallet de Joodse wijk van Amsterdam in. Een wijk waar 
herinneringen aan het Joodse leven van voor de oorlog voortleven in 
architectuur en gedenkstenen. Een wijk die nog steeds de Joodse 
cultuur ademt.  
Bart vertelt ons over de herkomst en de inburgering van de Joodse 
gemeenschap in Amsterdam. We zien het woonhuis van de bekende 
dichter Isaac Da Costa. Hij bekeerde zich tot het christendom, maar 
bleef deel uitmaken van de Joodse leefgemeenschap. We lopen 
langs historische panden zoals het Joodse weeshuis, het 
Rembrandthuis, de diamantbeurs en de Portugese synagoge, 
gebouwd als replica van de tempel. Ook staan we stil bij 
monumenten die herinneren aan de oorlogsjaren.  
Na afloop van de excursie lunchen we in ‘de Shelter’. Een 
onderkomen voor jongeren die daar in aanraking komen met het 
Evangelie. Na een heerlijke broodmaaltijd keren we met veel 
indrukken terug naar Dordrecht! 
	 	 	 	 	 	 	 een excursie-deelnemer

Ook zin in deze excursie? Dan uiterlijk  22 september opgeven voor zaterdag 6 oktober a.s.

via israelwerkgroepdordtcentrum@gmail.com  of  bij Leen Groenenboom of Elze van Dongen
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