
Aan het einde van de maaltijd zong de oudste groep het lied ‘k Heb geloofd en daarom zing ik’ 

Op het bord, van links naar rechts: radijs (maror), appel met walnoten, 
kaneel, gember en druivensap (charoset), mierikswortel (chazeret), vlees met 

bot (zeroah) en in het midden ei op zout water (baytzah) , in het grote vak 
ziet u peterselie (karpas). De kinderen hebben over elk onderdeel op het 

bord uitleg gekregen. 

  



Charoset is lekker! 

Proeven van de Matzes 

 

PESACH 

Op zondag 25 maart hebben we op de zondagsschool 
bezoek gehad, André Diepenbroek vertelde ons hoe de 

Pesach maaltijd gevierd wordt. Wat hebben we veel 
geleerd! We kregen uitleg over de bittere kruiden die 
gegeten worden, maar ook over het ei dat ligt in zout 

water en de ongezuurde broden. Wist u, dat dat 
ontzettend hard kraakt als je die doormidden breekt? 
Verder leerden we dat er op het bord ook een stukje 

vlees met bot ligt, natuurlijk mochten we ook proeven 
en vooral de charoset vonden we allemaal heel erg 

lekker! Hieronder ziet u een paar foto’s waarop u kunt 
zien hoe leuk we het hebben gehad. 

We willen André en zijn vrouw Tanneke hartelijk 
bedanken voor deze fijne zondagsschoolmorgen! 

 


