
Avond Joodse Bijbeluitleg 

Een volle zaal en aan het 
eind een vol hoofd, dat is van 
toepassing op de avond over 
Joodse Bijbeluitleg op 31 mei 
jl.. Foto’s van het tweede deel 
ervan: in groepen zich 
verdiepen in Midrasj, Zohar, 
Rasji of Misjna. Wát? 

Deelnemers stelden aan het  
eind enthousiast een vervolgavond 
voor en dr. Bart Wallet bleek bereid  
om terug te komen. Wanneer dat zal 
zijn, hoe die avond dan welke vorm krijgt en voor wie? Dat zal de tijd 
leren, maar het voornemen is er! 

Wat grepen uit de lezing: 
Joden lezen op vele verschillende manieren de (Hebreeuwse) Bijbel en 
anders dan wij gewend zijn. Thora betekent onderwijzing. Deze 
bevindt zich in het centrum van alles, want is het belangrijkste. Bart 
tekent het ons voor in een steeds groter wordende cirkel: eerst de 
thora, dan de ‘schil’ met geschriften, o.a. profeten, daar omheen de 
geschiedenissen. De Hebreeuwse Bijbel eindigt daarom met het tweede 
Kroniekenboek.  

Tijdens welke Parasja, welke afdeling van de Thora, ben jij geboren? 
Dat is een heel andere vraag dan ‘welk sterrenbeeld heb jij?’… In 52 
hoofdstukken of afdelingen wordt de Thora opgedeeld. Als een jongen 
Bar Mitsva doet, leest hij uit de parasja die werd gelezen in de week dat 
hij geboren werd. 

Door het Woord is de wereld geschapen. De Bijbel is een geschenk van 
God aan Zijn volk, waarin staat wie Hij is, wie zij zijn en over de 
schepping.  De Thora is een ‘blauwdruk van de wereld’, alles wordt 
eraan afgemeten.  
“Alles wat je doet moet tenminste met een haar verbonden zijn aan de 
Thora.” Wat je nodig hebt om te leven, vind je in de Thora.  

De uitleg van de Thora 
kent twee uitlegsporen, 
Bart behandelt ze met 
ons, maar we komen 
eigenlijk tijd te kort en 
willen ook nog 
praktisch bezig zijn in 
de workshops.  

Een mooi voorbeeld van de 
ruimte die er is in de uitleg 
van het Woord:  
Het kan natuurlijk 
voorkomen dat men op 
basis van dezelfde 
tekstgedeelten tot 
verschillende uitleg komt. 
Zo zijn er in Nederland 
rabbijnen die menen dat 
het eten van tarbot niet 
kosjer is, maar anderen 
vinden dat Joden wel 
tarbot mogen eten. Beide 
functioneren naast elkaar 
en accepteren elkaar. 
Woon je in de stad of het 
gebied onder de 
verantwoordelijkheid van 
de eersten, dan mag je 
geen tarbot eten, woon je 
elders dan mag dat wel.  
Wat een ruimte!


