
Terug naar de bron 
aan de hand van oudvaders en Puriteinen 

“Bezig zijn met Israel in het spoor van de oudvaders heeft consequenties voor ons eigen 
christenzijn.” Dit is een citaat van dr. M. van Campen en hij legt deze bewering verder uit: 
“De oudvaders riepen op tot een heilige levenswandel om de Joden tot jaloersheid te 
verwekken. 
Dat appèl geldt nog steeds! Sommigen denken dat Israel een zaak is van enkelingen, een 
hobby wat je kunt doen naast je geloof. Dit is een vergissing! Bezig zijn met Israël raakt 
namelijk álles. De manier waarop je de Bijbel  leest, de profeten, je gebedsleven, je hele 
manier van leven, het leven van de heiligmaking, het raakt de zondagse prediking en echt 
niet alleen op de Israëlzondag…” 
 

Wijlen ds. J.H. Velema zei ervan: “Mijn 
ogen moesten ervoor geopend worden. 
Jarenlang heb ik het niet gezien, maar toen 
dat gebeurde is mijn leven veranderd en 
moest ik ook mijn preken herzien want 
alles kwam in een ander perspectief te 
staan. ‘Israël heeft consequenties voor je 
christenzijn, voor je geloofsleven.” 

Waarom deze citaten? Waarschijnlijk zijn 
de meeste Kerkbodelezers het alweer 
vergeten, maar in een van de artikelen ‘Uit 
de kerkenraad’ is enkele maanden geleden 
gewag gemaakt van een opdracht en 
verzoek van het deputaatschap Kerk & 
Israël aan onze gemeente. 

Welke rol spelen ‘Israël en het 
Joodse volk in de Nadere 
Reformatie?’ 
Deze vraag willen de deputaten graag in 
samenwerking met ‘Dordrecht-Centrum’ 
beantwoorden door met dit onderwerp op 
allerlei manieren aan de slag te gaan. Het 
deputaatschap adopteert ons als het ware 
als gemeente.  
Eerder adopteerde het deputaatschap de 
CGK Dokkum. Daar stond de vraag 
centraal wat er zoal leefde m.b.t. Israël, 
hoe hiermee omgegaan moet worden. De 
deputaten veronderstelden dat er in 
Dordrecht-Centrum affiniteit is met de 
Nadere Reformatie en de periode daar 
omheen en dan met name wat het denken 
over Israël betreft. Zo kwam onze 
gemeente in beeld. 

Hoe we dit vorm willen geven? 
Door de kerkenraad is werkgroep 
Nathanaël gevormd, zo genoemd om de 
betekenis van de naam (gave van God) en 
omdat hij onder de vijgenboom (symbool 
voor Israël) zat, waarschijnlijk te studeren.  
Deze werkgroep  wordt gevormd door 
leden van onze gemeente:  de broeders 
Groenenboom, De Heer  (scriba) en 
Diepenbroek (André) en de zusters Van 
Dongen-Geuze (Elze) en Diepenbroek-
Walhout (Tanneke) met als adviseurs twee 
leden van het deputaatschap, ds. W. de 
Groot en dr. Bart Wallet. Eind augustus 
hebben we de kerkenraad op de hoogte 
gebracht van onze plannen en hiervoor 
toestemming gevraagd. 
De kerkenraad heeft onze voornemens 
eenstemmig goedgekeurd.  

Start 
Op Israëlzondag 1 oktober a.s. zal ds. A. 
Huijgen als gastpredikant zijn preken op 
het onderwerp afstemmen.  



Als alles volgens de planning verloopt zal 
er dan ook een zgn. Israëlkrant zijn, waarin 
onder meer een interview is opgenomen 
met ds. C.P. de Boer van Sliedrecht-Bethel 
over hoe hij ‘bij Israël betrokken’ is 
geraakt.  

In de Kerkbode willen we vanaf deze 
uitgave steeds informeren over de 
activiteiten, maar ook indien mogelijk 
korte interviews opnemen met CGK-
predikanten, te beginnen met ds. Van der 
Zwan. 

Leeskring 
Er wordt een soort leeskring gevormd met 
4 studieavonden rondom Israël en de 
Nadere Reformatie. Dr. M. van Campen - 
die gepromoveerd is op dit onderwerp - is 
bereid gevonden deze kring (in) te leiden. 
Het beloven zeer boeiende avonden te 
worden op de donderdagen 26 oktober, 16 
november, 18 januari en 22 maart. 

Muzikale avonden 
De Kerstavond voor de gemeente zal - in 
het kader van het jaarthema over het 
verbond, wat er mooi bij past - als thema 
hebben ‘Lof zij de God van Israël’. (“…den 
HEER die aan Zijn erfvolk dacht…. aan ’t 
heilverbond…”) 
 

Als thema van de muzikale avond in mei 
willen we graag de eerste regel van een 
bekend gedicht van Jacobus Revius, een 
dichter uit de tijd van de Nadere 
Reformatie, hanteren:  
’t En zijn de Joden niet…” 

Verenigingen 
De JLK heeft een avond gepland met 
André over ‘Verbond(en) met Israël’ en 
Chaveriem gebruikt voor haar avonden als 
Bijbelstudieboekje ‘Abraham, de vriend 
van God’. Ook de andere verenigingen 
zullen worden benaderd met voorstellen of 
vragen naar hun mogelijkheden. 

Excursie 
In het voorjaar willen we onder leiding van 
dr. Bart Wallet naar Joods Amsterdam op 
ontdekking gaan, maar meer dan een idee 
is dit momenteel nog niet. Bart is 
eventueel ook bereid om evenals ds. Van 
Campen een lezing te verzorgen. 

We hopen op en bidden voor een 
vruchtbaar seizoen met elkaar, want 
nogmaals:  
Bezig zijn met Israël raakt álles.  
De manier waarop je de Bijbel  leest, je 
gebedsleven, je hele manier van leven, het 
leven van de heiligmaking.  
Dat zij zo! 

Wie ideeën heeft voor ons, mee wil werken, 
vragen heeft, zich nu al op wil geven voor 
de leeskring of wát dan ook, kan een van 
de leden benaderen of mailen naar 
israelwerkgroepdordtcentrum@gmail.com 

september 2017   
Werkgroep Nathanaël
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