
Bijbelse hoop 
voor het Joodse volk! 
vier boeiende avonden met dr. M. van Campen

8  en 30 november 2017 
25 januari en 22 maart 2018 

van 19:45-21:45 uur 
in de Krooswijkhof 

Singel 184-186 Dordrecht 

Opgave, vragen, e.d.: 
israelwerkgroepdordtcentrum@gmail.com 

mailen of bellen/appen:  06 2730 8654 

Tijdens het winterseizoen buigen we ons onder leiding van  dr. 
M. van Campen over de visie op Israël van zgn. Oudvaders of 
Nadere Reformatoren. Op het eerste gezicht misschien niet 
meer actueel of boeiend? Toch wel! 

Hartelijk welkom voor wie de uitdaging met ons wil aangaan en 
wil ontdekken of dit klopt. Ofwel: Hoe de visies van toen en 
de manier waarop deze concreet werden verwerkt nog 
steeds actueel zijn. 

Welkom na opgave voor 5 november (zie hierboven) op 
deze ‘gratis’ avonden: alleen collecte voor de onkosten. 

Veel geprezen, nu samen lezen?!



Dr. M. van Campen is emeritus predikant van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Gedurende zijn veertigjarig predikantschap 
diende hij de gemeenten van Poederoijen, Vlaardingen, 
Woerden, Waddinxveen en Zwartebroek-Terschuur.  
Tussentijds werkte hij gedurende veertien jaar aan de 
Christelijke Hogeschool Ede als docent kerkgeschiedenis, 
catechetiek en Jodendom. Hij studeerde theologie aan de 
rijksuniversiteit Utrecht en in 2006 promoveerde hij in Leiden 
op een onderzoek naar voetiaanse en coccejaanse visies op Israël 
gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Van zijn hand 
verschenen ook diverse boeken en artikelen over –onder meer – 
de relatie tussen Israël en de kerk. Hij is gehuwd met een lerares 
primair onderwijs en samen ontvingen zij vier kinderen. 

Veel geprezen, nu samen echt lezen! 
Welkom tijdens vier boeiende avonden met dr. Van Campen

8 november 
30 november 
25 januari  
22 maart 

19:45-21:45 uur 
in de Krooswijkhof 
Singel 184-186 
Dordrecht 

Collecte voor de 
onkosten  
Koffie, thee, koek/
cake inclusief 

Opgave, vragen, e.d.: 
israelwerkgroepdordtcentrum
@gmail.com 
mailen of bellen/appen:  
06 2730 8654 

In de maanden november, januari en maart willen we ons verdiepen in de visie op 
Israël, zoals deze leefde binnen de stroming van de zogeheten Nadere Reformatie.  Niet 
iedereen - of zelfs een enkeling - zal vertrouwd zal zijn met deze geestelijke stroming, 
daarom wat meer informatie over deze ‘leeskring-avonden’. Overigens betekent het 
‘lezen’ niet, dat we van geïnteresseerden uitgebreide voorstudie vragen 
of leeswerk mee geven, maar wel dat dit mogelijk is. Wie meer wil weten 
dan op de avonden aan de orde komt, kan zeker aan zijn of haar trekken komen. 

De Nadere Reformatie is een beweging die haar wortels heeft in de vroege 
Reformatie, maar tegelijk ook eigen accenten heeft ontwikkeld. Als de ‘vader 
van de Nadere Reformatie’ wordt algemeen aangewezen de Middelburgse 
predikant Willem Teellinck (1579 - 1629). In het jaar 1603 stak Teellinck het 
Kanaal over om enige tijd in Engeland door te brengen. In Bambury - een 
plaatsje in de nabijheid van Londen - maakte hij kennis met het Puritanisme 
dat op hem een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. 
Hij proefde daar iets van de huisgodsdienst, de ‘family-worship’ en nam dit 
mee naar Nederland. Een tweede element van de puriteinse geloofsbeleving, 
die op Teellinck een stempel heeft gezet, betrof de toekomstverwachting in 
het algemeen en de Bijbelse hoop voor het Joodse volk in het bijzonder. 
Twee aspecten daarvan zouden terugkeren in de preken en geschriften van 
Teellinck en vervolgens doorwerken in het denken van veel geestverwanten. 
Als eerste de uitleg van Romeinen 11:25-27. Velen in de kerkgeschiedenis 
zagen in deze woorden een belofte voor de kerk. Sommige Puriteinse 
predikers braken met deze uitleg en betrokken de voorzegging van Paulus op 
het Joodse volk. Eenzelfde verschuiving zou ook plaatsvinden bij Teellinck en 
vele van zijn medestanders binnen de Nadere Reformatie. 
Een tweede inzicht betreft de uitleg van de oudtestamentische profetieën. 
Gebruikelijk was om deze te vergeestelijken en te betrekken op de 
christelijke gemeente. Veel Puriteinen gingen de heilvolle toezeggingen voor 
Israël gaandeweg betrekken op het concrete Joodse volk. Men kan in dit 
verband spreken over een historiserende exegese. De profetieën van het Oude 
Testamenten werden gelezen in het licht van de vroegere, eigentijdse en 
toekomstige historische ontwikkelingen. 
Dat niet alle nadere reformatoren in alles op één lijn zaten zullen we in de 
komende winter ontdekken. Ten aanzien van bijvoorbeeld het chiliasme 
liepen de meningen ver uiteen. Verrassend is echter, dat de verwachting voor 
Israël over de volle breedte van deze beweging leefde en een plaats kreeg in 
prediking, catechese en publicaties.


