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Geheimen in de grond

De meeste lessen van mijn middelbare school ben ik vergeten, maar deze ene niet. Met laarzen
aan gingen we de Alblasserwaard in, in de polder bij buurtschap Den Donk. Voorop liep meneer
Klootwijk, onze leraar Aardrijkskunde. Enthousiast vertelde hij over laagveen, sloten en molens. In
één van de polders draaiden we een soort metalen huls de grond in.

Toen we hem weer bovenhaalden, zagen we de ver-
schillende aardlagen van ons poldergebied: laagveen,
rivierklei en zand.

Fascinerend! Ineens zagen we wat in de grond verborgen
zat. lk besefte: Het landschap heeft zich hier eeuwen-
lang gevormd en ik wandel erover - maar eigenlijk kom ik
maar net kijken... Ik voelde me klein. En tegelijk onder-
deel van iets veel groters.

Groter dan jezelf

Dat gevoel lijkt zeldzamer te worden. Onze cultuur wil
liever niet weten dat de mens maar klein is. We heb-

ben eerder de neiging mensen op te pompen, op een
podium te hijsen en in de spotlights te zetten. Niet dat
die mensen daar zelf gelukkig van worden. Veel sterren,
zoals Justin Bieber, worstelen met mentale klachten en
verslaving. Ook in de kerk sijpelt die spotlightcultuur
door. Voor jongeren is de boodschap nogal eens. ‘Je bent
bijzonder! God gaat iets groots doen door jou!' Maar is
dat een boodschap die jongeren verder helpt?
Natuurlijk is het belangrijk dat jongeren zich gezien voe-
len. Maar er is meer. Levi van Dam, bijzonder hoogleraar
Veerkrachtig Opgroeien, benadrukte verleden jaar in het
Nederlands Dagblad dat het voor jongeren bevorderlijk

is als ze een betere verhouding krijgen met ‘datgene wat
ons ontstijgt’, dat ze beseffen dat ze onderdeel zijn van
een groter geheel. 'Het gaat om ontzag hebben voor een
fantastische sterrenhemel, voor de natuur, voor echt
contact met mensen of tijdens een kerkdienst. Zulke
ervaringen maken nederig. Ze laten je beseffen dat het
leven groter is dan jezelf, en dat het draait om meer dan
je eigen kring.’

Sporen

Voor de kerk ligt hier een taak. Om nieuwe generaties

te laten zien welke geheimen er verborgen liggen in
eeuwenoude grond. Om te graven en je te verwonderen.
Want in die lagen kun je sporen van Gods daden ontdek-
ken. Over Zijn weg met Israél. Hoe Hij Israél bevrijdde uit
Egypte. Hoe uit dat volk de Messias geboren werd, tot
redding van Israél en de volken. Dit is de grond waarop
wij staan. Die ons draagt. Ontzagwekkend! ‘Heere, U
bent ons een toevlucht geweest, van generatie op gene-
ratie’ (Psalm 90:1). «

BasiC: een community die je uitdaagt tot een leven
dat dieper gaat, ‘back to BasiC’' (www.basi-c.nl).



