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Trouw in het kleine

Het kleine doet ertoe. Elk woord. Elk gebed. Elke zucht. Elke glimlach. Elke knuffel. Elke cent. In Gods
ogen telt het. Het gewone leven doet ertoe. Dit leven is meer dan een ‘voorportaal’ van het échte
leven. Als er iets belangrijks is dat we kunnen leren van het jodendom, is het denk ik die waarheid.

‘Vele godsdiensten ontzeggen aan ons verblijf op aarde
het karakter van het ware leven,’ las ik pas van de Joodse
filosoof Martin Buber. ‘Of zij leren dat alles wat ons hier
verschijnt slechts schijn is.’ Volgens Buber is de vervul-
ling van ons bestaan niet slechts te vinden in een verre
toekomst of een andere dimensie. Die vervulling ligt in
het hier en nu, in ons werk, in de momenten met vrien-
den en familie. Het doet ertoe!

Ik denk dat die les in deze tijd uiterst relevant is. Onder-
zoek laat zien dat 1 op de 3 jongeren worstelt met pres-
tatiedruk. Op HBO en universiteit is dat zelfs de helft
van alle jongeren. De maatschappij zet ons flink onder
druk. Maak de juiste keuzes! Presteer! Zorg dat je carrie-
re maakt! Dat je bijzonder wordt, opvallend, succesvol...
Maar is dat ook wat God van ons vraagt?

In Gods ogen is het kleine belangrijk. Je dagelijkse werk,
hoe je je omgaat met je vrienden, je familie, je buren...
De ‘kleine’ dingen: ze zijn niet klein, ze doen ertoe! Bij
BasiC merken we ook dat jongeren vaak denken dat

ze iets ‘groots’ moeten doen. ‘lk ben maar een gewone

scholier,’ zeggen ze. ‘Ilk ben geen groot leider of inspira-
tor, ik werk gewoon als vakkenvuller bij de Appie." Maar
God kan ons daar evengoed gebruiken!

Een oud verhaal over de Oost-Europese rabbi Zusha
laat dat mooi zien. Op een dag zei deze rabbi tegen zijn
leerlingen: ‘Later in de hemel zal God mij niet vragen:

‘Kleine’ dingen zijn niet klein

“Zusha, waarom was je niet zoals Mozes?” Of: “Waarom
was je niet zoals Elia?” God zal vragen: ‘Zusha, waarom
was je niet Zusha?’

De leerlingen keken verbaasd naar hun meester en vroe-
gen: ‘Rabbi, wat bedoelt u?’

Rabbi Zusha legde uit: ‘In het leven gaat het niet om het
proberen te zijn zoals de grote leiders van het verleden.
Onze grootste fout is niet dat we niet zo zijn als die an-
deren, maar dat we niet worden wie we zelf bedoeld zijn
te zijn." «

1 op de 3 jongeren worstelt met prestatiedruk
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