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Bij de foto op de voorpagina:

Mozes ben Maimon of Maimonides 
(1135-1204)
Rabbi Mosje ben Maimon (Rambam) wordt 
beschouwd als de grootste joodse geleerde 
uit de Middeleeuwen. Hij werd geboren in de 
Spaanse stad Cordova waar zijn standbeeld 
te zien is, dat is afgebeeld op de voorpagina. 
Hij heeft daar niet lang gewoond, want zijn 
ouders namen hem al als kind mee naar de 
stad Fez in Noord-Afrika, toen ze door de 
kerk vervolgd werden om hun geloof. Op 
latere leeftijd heeft hij zich als arts in Cairo 
gevestigd. Daar was hij zelfs lijfarts van 
sultan Saladin. In die tijd werden de Joden 
door moslims gewaardeerd, terwijl ze door 
christenen werden verdreven. Staande in 
de joodse traditie publiceerde hij veel, o.a. 
de indrukwekkende samenvatting van de 
joodse wetten, de Misjnee Tora.

actueel

God beloont degenen die de geboden 
naleven en straft hen die ze overtreden

(één van de dertien geloofsartikelen van Maimonides)
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Verbonden is een uitgave van het 
deputaatschap Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie 
ten grondslag dat kerk en Israël diep en 
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt 
bezinning op kerk, Israël en jodendom en de 
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap 
is een van de partners in het Centrum 
voor Israëlstudies (CIS). Een door het CIS 
uitgezonden Israëlconsulent geeft in 
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.

Op 17 juni 2001 stelden Shimon Peres en 

VN-secretaris-generaal Kofi Annan een 

hoopvolle verklaring op. Beide mannen 

probeerden de vrede in Israël te bevor-

deren. Sindsdien zijn er nauwelijks nog 

stappen van betekenis gezet. Hoe was de 

weg hiernaartoe?

Resolutie 
Bij de stichting van de staat Israël speel-

den de Verenigde Naties (voorheen: de 

Volkenbond) een cruciale rol. Het gebied 

stond op dat moment onder Brits man-

daat, maar de Britten wilden zich terug-

trekken. Op 29 november 1947 werd 

een VN-resolutie (181) opgesteld waarin 

onder meer stond: ‘De mandaatmacht zal 

alles in het werk stellen om een gebied 

binnen het territorium van de Joodse 

staat, inclusief een zeehaven en een 

achterland dat voldoende mogelijkheden 

biedt voor een omvangrijke immigratie, 

zo snel mogelijk te evacueren, maar in 

geen geval later dan 1 februari 1948.’

Onafhankelijkheid
Het was een onrustige periode met 

dodelijke slachtoffers onder zowel Joden 

als Arabieren. De Arabische volken zagen 

immers een Joodse staat als ‘buurman’ 

niet zitten. Onder leiding van David 

Ben-Goerion zetten de Joden toch door 

en verwezenlijkten zij hun droom. Op 14 

mei 1948 volgde de Israëlische Onafhan-

kelijkheidsverklaring: ‘Wij, leden van de 

Volksraad, verklaren hierbij op de basis 

van ons natuurlijke en historische recht 

en krachtens de resolutie van de Algeme-

ne Vergadering van de Verenigde Naties 

de oprichting van een Joodse staat in 

Eretz-Israel, met de naam ‘de Staat van 

Israël’.’

Het blijft een wonder dat, na duizenden 

jaren van overheersing door tal van vol-

ken, er weer een Joodse staat is gekomen.

Breekpunt
Het 75-jarige jubileum van de staat Israël 

is mooi – maar het breekpunt tussen Israël 

en de Palestijnen bestaat nog altijd. Ronny 

Naftaniel, oud-directeur van het Centrum 

Informatie en Documentatie Israël, zegt: 

‘Het punt is dat de Palestijnen tot de dag 

van vandaag hebben geweigerd Israël te 

accepteren als Joodse staat. Dat is wat 

die resolutie uit 1947 nog steeds relevant 

maakt (…). Ze zien Israël niet als een volk, 

maar als een religie.’ Omgekeerd moet ook 

gezegd worden dat de Palestijnen een volk 

zijn geworden, dat in veel opzichten in 

niet-benijdenswaardige omstandigheden 

verkeert. Laten wij niet alleen danken voor 

het jubileum, maar ook bidden om een 

nieuw vredesproces. «

Lieuwejan van Dalen

Jubileumjaar

De staat Israël bestaat in 2023 75 jaar. Een bijzonder jubileum voor een unieke natie! Aan de ene kant kun je stellen:  
wat een wonder dat de Joodse staat is gesticht en ondanks oorlog en dreiging is blijven bestaan. De andere kant is:  
vrede tussen Israël en de Palestijnen is ver te zoeken. Het vredesproces is op sterven na dood.

Joodse symbolen

De sjofar, die oproept tot inkeer
Tesjoeva, inkeer en omkeer, vormt binnen de joodse traditie een centraal begrip. Het zijn 

vooral de tonen van de sjofar of ramshoorn die daartoe oproepen. Maimonides heeft dit op 

prachtige wijze verwoord: ‘Ontwaakt, gij die slaapt, en denk na over uw daden: gedenk uw 

Schepper, en keer in tot Hem in boete. Behoort niet tot hen die de werkelijkheid uit het oog 

verliezen in hun jacht op schaduwen: die hun jaren verkwisten in hun streven naar ijdele 

zaken die niet kunnen baten of verlossen. Beschouwt uw ziel zorgvuldig, en overweegt uw 

daden; laat ieder van u zijn boze handelingen en gedachten opgeven en laat hem terugkeren 

tot God, zodat Hij u genade bewijst.’

Uitroeping van de staat Israël
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